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Eindelijk is het weer zover, de start van het nieuwe 

scoutsjaar. Hopelijk hebben jullie er evenveel zin in als 

jullie leiding! 

 
 

 

 

Ayden Struyf 

Ook in zijn vierde jaar kiest Ayden 
vastberaden voor de kapoenen. Hij is 
een echte scout die je veel kan bijleren 
maar vooral kijkt hij het meeste uit naar 
leuke spelletjes spelen 

Ruben Leers 

Na een jaartje bij de givers, heeft deze 
handige harry besloten om bij de leukste 
groep te komen staan. Het meest houdt 
hij van stevig ravotten en dingen 
bouwen. Hij kijkt er naar uit om er met 
jullie een top jaar van te maken. 

Esperanza (Espi) Struyf  

Na een jaar in Texas, heeft deze cowgirl 
een geweldig kamp gehad bij de 
kapoenen en koos daarom ook dit jaar 
voor deze superleuke tak. Deze 
sportieve meid zit bomvol energie maar 
heeft ook een peperkoeken hartje. 

Mathis Tuerlinckx 

Na een kamp mee te draaien met de 
kapoenen besloot deze eerste jaar 
leiding dat kapoenen echt wel iets voor 
hem is. Hij vindt het geweldig om 
mopjes te maken en kijkt al uit naar een 
jaar vol plezier. 

 



 

 

  

07/09 Vandaag spelen we kennismakingsspelletjes 

zodat we elkaar voor de rest van het jaar al goed 

kennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/09 Haal jullie innerlijke soldaat naar boven 

want vandaag spelen we het grote strategospel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10 Deze zondag is het overgang. Doe dus kleren 

aan die vuil mogen worden en neem eventueel extra 

kleren mee. Vandaag duurt de scouts van 10u tot 

17u. Neem ook eetgerief mee want in de middag eten 

we samen. 

 

14/09 Neem allemaal jullie beste waterpistool 

mee want vandaag zijn het waterspelletjes 

(extra kledij en een handdoek mag je ook 

meenemen). 

 

 

 

 

 

 

 

27/09 Kom jullie allemaal inschrijven en jullie 

amuseren op scouting lekker doen! Zowel ouders 

als kinderen zijn welkom voor een dag vol 

plezier (let op dit is een zaterdag). Voor meer 

info zie algemeen deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HET KAPOENEN WEEKEND GAAT PLAATSVINDEN OP  25-26 

OKTOBER. MEER INFO VOLGT NOG. 



 

12/10 Links? Rechts? Nee, vandaag 

is het enkel rechtdoor. We spreken 

af om 13:45 op de parking van de 

Wijngaardsberg. Om 17u spreken we 

terug af op de scoutslokalen. 

 

 

 

 

 

 

 

25/10 – 26/10 Wie is er klaar voor 

het geweldige, spetterende 

kapoenenweekend? Pak je slaapzak 

alvast klaar, en neem je goed 

humeur ook mee want we gaan er 

samen even tussenuit. Meer info 

volgt nog via mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/10 Vandaag is het jammer genoeg 

geen scouts :(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij kijken er enorm naar uit! Vele scoutsgroetjes 

Ayden, Ruben, Mathis en Espi. 


