
KAPOENEN SEPT – OKT 
  Ayden vindt de kapoenen zo leuk dat hij nu het derde jaar op rij kapoenenleiding is. 
Deze stoere kerel heeft ook een peperkoeken hart.   

 

 

 Arne is een ruige teddybeer die zijn tweede jaar leiding bij de kapoenen staat. Hij is een 
brok energie, waarvan jullie gaan leren om echte scout te worden.   

 

 

 Lieze staat haar eerste jaar leiding, maar komt uit een echte scoutsfamilie. Met haar 
groot hart en werklust staat ze klaar om er een echt topjaar van te maken.    

 

 

Lore is ook een eerstejaars leiding, net als haar grote zus begint ze haar leiding avontuur 
bij de kapoenen. Lore gaat jullie als de beste entertainen. 

 

 Ilsa start haar leiding traject bij de kapoenen. Ilsa is heel behulpzaam en superlief, ze 
maakt kans om dit jaar de knuffel queen van de kapoenen te worden.    

 

 

Katrien komt voor haar vierde jaar leiding van de oudste tak naar de jongste tak. Met al 
die ervaring en verhalen is ze een aangenaam additie aan dit leuke leidingsteam en gaat 
er alles aan doen om het echt een top jaar van te maken. 

 

 Het is weer zo ver! Het einde van de vakantie en de start van het nieuwe scoutsjaar!! Een 
nieuw jaar vol toffe spelen, leuke activiteiten en veel leuke vriendjes. Ook jullie leiding 
heeft er SUUUPER veel zin in!     

DE SCOUTS GAAT ALTIJD DOOR OP ZONDAG VAN 14u– 17u, indien anders staat het 
vermeld! Zo zo, nu jullie je nieuwe leiding kennen willen wij toch nog eventjes zeggen dat 
wij het natuurlijk elke zondag op prijs stellen dat jullie helemaal in uniform komen. Dat 
wil zeggen: groene/bruine broek, groene t-shirt, trui van de scouts, scoutsdas.    

Vergeet ook niet aan de mama of papa te vragen of het gaat regenen die dag, want dan 
zal je zeker een regenjas nodig hebben, want echte kapoenen zijn van een beetje water 
niet bang!   



1 september: Joepie eerste scoutsvergadering ! Jullie kennen onze namen 
nu wel, maar wat zijn jullie namen? Om dat te weten te komen gaan we 
vandaag kennismakingsspelletjes spelen.    

8 september: Vandaag gaan we nog is voor de laatste keer genieten van het 
goede weer met waterspelletjes!!!    

 

15 september: Vandaag gaan we de echte basis spelletjes van de scouts 
leren kennen met de vele pleinspelletjes.    

 

22 september: De meeste spelletjes kennen jullie nu wel maar vandaag 
gaan we in de wereld kruipen van echte klassiekers. Zet jullie maar klaar 
voor levende gezelschapsspelletjes.  

 

28 september: Vandaag is een SUPER MEGA GROTE belangrijke dag, het is 
SCOUTING LEKKER DOEN!!! Maar wat is dat nu, scouting lekker doen? Wat 
betekent dat nu weer? Wel, dit is op een ZATERDAG en is een superleuke 
dag voor de hele familie om jullie scouts wat beter te leren kennen en jullie 
kapoenen in te schrijven. Genieten van een hapje, een drankje en natuurlijk 
ook een kampvuur! Je kan er ook terecht voor een extra t-shirt, pull of das. 
Meer info volgt nog in het algemeen deel, per mail en op de facebook-
pagina. 

 Zondag 29 september is het helaas geen vergadering maar kom allemaal 
naar scouting lekker doen!     

 6 oktober Vandaag is het naar jaarlijkse traditie ‘overgang’ en is het weer 
tijd voor de oudste kapoenen om te vertrekken naar de welpen, want die zijn 
veel te oud en te groot voor ons! Voor die kapoenen staat de informatie al bij 
de welpen.   De rest van de kapoenen (het leuke deel) brengt die dag best 
ook reservekledij mee en doe je kleren aan die mogen vuil worden, want we 
gaan ons voor de gelegenheid helemaal geven!   We beginnen uitzonderlijk 
om 10u en stoppen om 17u, dat betekent dus dat we eten in de middag en 
dat elke kapoen eetgerief moet meepakken!    

13 oktober Vandaag is het spijtig genoeg GEEN SCOUTS, jullie leiding is 
helemaal uitgeput van het leidingsweekend. Maar omdat we jullie echt niet 
kunnen missen zijn we volgende week terug!    



20 oktober Nu we bijna aan het einde van het skoeteke zijn gekomen wordt 
het tijd om te zien wie de beste kapoen is en dit doen we door een 
laddercompetitie.  

27 oktober Het moment is aan gekomen. De laatste vergadering van het 
eerste skoeteke vandaag gaan we ons nog is amuseren met jongens 
meisjes vergadering. 

 

Het kapoenen weekend gaat door gaan op 23-24 november. 

 

Van jullie lieve kapoenen leiding . 

 


