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Allerliefste kapoentjes,
Jullie nieuwe leiding is helemaal klaar om er weer

een onvergetelijk jaar van
te maken voor jullie !!

Dus houd jullie klaar voor een jaar vol avontuur,
plezier, vuiligheid, gelach en

vriendschap!



Maaaaar voor jullie in september klaar staan om te
komen ravotten met ons, zullen we eerst even
overlopen wie nu die leiding zijn, die jullie het

leukste scoutsjaar ooit gaan geven:



Kaat: vorig jaar stond Kaat bij de kapoenen en jullie
schattige snoetjes kon ze ook dit jaar niet missen

dus zal ze dit jaar samen met jullie de leukste
avonturen beleven.

Henri: Dit is zijn eerste jaar leiding en hij heeft dus nog
super veel energie om jullie iedere zondag te entertainen.
Met zijn flauwe mopjes zal hij jullie zeker weten te
bekoren.

Ayden: Ayden zal zijn eerste jaar leiding bij jullie
staan. Jullie zullen heel veel bij leren van hem. Hij is
dan ook een echte scout die vuur kan maken, kan
sjorren,... 

Dorien: Deze actieve, vrolijke meid zal iedere zondag
jullie met open armen ontvangen om er een

onvergetelijk scouts jaar van te maken. 

Jonas: hij stond vorig jaar bij de jv’s maar zag op
kamp dat jullie kapoenen natuurlijk veeeeel leuker

zijn dan de jv’s. Daarom staat hij dit jaar bij de
kapoentjes. 

Charles: Hij heeft al enkele jaren gestaan bij de kapoenen
maar vorig jaar koos hij voor de Givers. Toch miste hij de
kapoentjes en kiest hij nu voor een jaartje  extra bij de
kapoenen.  



zondag 4 september : 
 Vandaag spelen we KENNISMAKINGSPELLETJES. Zo leren we elkaar en
ook de nieuwe leiding beter kennen.  

zondag 11 september: 
Het zonnetje schijnt dus zullen we WATERSPELLETJES spelen. Neem een
WATERPISTOOL mee en eventueel extra RESERVE KLEREN.  

zondag 18 september: 
Vandaag kijken we wie het meest competitief is en dagen we elkaar uit
tijdens de LADDERCOMPETITIE.

ZATERDAG 24 september: 
SCOUTING LEKKER DOEN. Kom zeker eens kijken voor een hapje en
drankje. Vergeet je ook zeker niet INTESCHRIJVEN voor het nieuwe
scoutsjaar . 

Meer info in het ALGEMEEN DEEL.  

zondag 2 oktober: 
Vuil worden hoort zeker bij het scoutsleven. Vandaag is het OVERGANG.
Vandaag eten we lekker samen en daarna gaan we ons vuil maken en
nemen we afscheid van de kapoenen die naar de welpen gaan. 

Meer info in het ALGEMEEN DEEL.  

zondag 9 oktober: 
JONGENS/ MEISJES .De jongens gaan samen wat stoere streken uithalen
terwijl de meisjes zich helemaal laten verwennen en zich mooi maken. 

zondag 16 oktober:  
GEEN scouts. De leiding is vandaag op teambuilding. 

WEEKEND : zaterdag 22- zondag 23 oktober: 
Dit is het eerste kapoenen weekend. Meer info zal nog komen via mail. 

Zondag 30 oktober : 
Het is tijd om jullie scouts- skills boven te halen. Vandaag gaan we jullie
laten zien hoe je een ECHTE SCOUT wordt. Vuurmaken, bomen zagen,
sjorren,.... 



Nog enkele tips voor de nieuwe kapoenen/ kapoenen die dit vergeten
waren: 

- scouts is altijd op ZONDAG van 14-17 u 
(tenzij anders vermeld in het skoeteke)  

- We komen altijd in UNIFORM : groene rok/ broek, scouts pull/ t shirt,
scouts das. 
(kleren die vuil mogen worden dus.) 

-een drinkbus meenemen is altijd handig.  

- Jullie kunnen ons altijd bereiken via mail of telefoon. Deze info vind je in
het ALGEMEEN Deel. 

- lees elke maand ook zeker het ALGEMEEN DEEL voor belangrijke info.  



xoxo

Dorien, Jonas, Ayden, Charles, Henri en Kaat  


